
LITURGIE 
 

voor de morgendienst op zondag 11 november 2018 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. R. van der Kamp (avondmaal) Ds. R. Bikker  

Gastgezin: fam. M. Eelsing Gastgezin fam. M. Eelsing 

Oppas zaal 2 (0-3)  
Anka Koerts 
Geeke Wijsbeek 
Ruben van der Laan 

Oppas zaal 1 (3-6) 
Kora Davids 
Anita van der Laan 

Oppas zaal 2 (0-3) 
Grean Jonker 
Wilma Draijer 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar 

mevrouw S. Kampinga-Meijer en worden weggebracht door Klasina Wubs. 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor een diaconaal doel. 
▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 

thema voor vanmiddag is: “Babel gestraft voor haar zonde.”. 
▪ Winterfair: Op 16 november houdt de activiteitencommissie haar winterfair. 

Op deze avond zijn zowel sinterklaas als kerstspullen te koop. Ook aan de 
inwendige mens wordt gedacht en er zijn dit jaar 4 verschillende 
stamppotten te verkrijgen. Houdt u deze datum vrij in uw agenda! We hopen 
u in grote getale te ontmoeten. De winterfair begint om 17.00 en duurt tot 
20.00. 

▪ Schoonmaak kerk en gebouwen: Op zaterdag 24 november a.s. is het de 
bedoeling om de kerk en de gebouwen schoon te maken. Hiervoor zijn 
ongeveer 15 mensen nodig, zowel mannen als vrouwen. Voor in de kerk zou 
het fijn zijn als er zich een aantal mannen opgeven ivm werkzaamheden op 
hoogte. Men kan zich opgeven bij Henk en Trijnie Braam (06-20408210) of op 
de flap-over in de ontmoetingsruimte. 

▪ Kerstlijsten zondagsschool: In de komende weken kunt u iemand van de 
zondagsschoolleiding bij de deur verwachten. Ze komen u vragen om een 
financiële bijdrage voor de zondagsschool, hiervan kunnen we de 
kerstgeschenken betalen. (boekjes voor de kinderen van 0-10 jaar, dit jaar 65 
stuks) Mocht u het liever willen overmaken? Dat kan, wilt u dit doen op de 
rekening van de kerk o.v.v. kerstgeschenken zondagsschool 2018.   
(NL91 INGB 0000 9673 15) Gaat u hier gebruik van maken, wilt u dat 
doorgeven aan Janna Meijer. 

Mededelingen D.V. 
▪ Zondag 18 november 2018: Volgende week beginnen de diensten om 09.30 

uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. A.C. van der Wekken voor 
te gaan. Het gastgezin voor deze zondag is fam. H. Raveling (jr.) 

▪ Vrouwenochtend: Op woensdag 14 november nodigen de moeders van de 
moederochtend alle vrouwen binnen de gemeente uit om te spreken over 
geloofsopvoeden, maar ook over jezelf als moeder blijven voeden. Van harte 
welkom van half 10 tot half 12. 



Mededelingen kerkenraad 
 
Zingen als psalm van de opgang : 42.1.7 
Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te 
vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 

Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 
 

Stil gebed, groet en bemoediging 
 
Zingen als lied op de drempel : ps. 51.4 
Voltrek de reiniging en raak mij aan 
met bloed en hysop, dan ben ik genezen. 
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen 
zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. 
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, 
doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, 
dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. 
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen. 
 
Wet van God uit Rom.13 
 
Zingen : ps. 51.5 
Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
  
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing : Psalm 130 
Zesde boetpsalm 
1 Een pelgrimslied. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE; 2 Heere, hoor naar mijn 
stem. Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. 3 Als U, HEERE, op de 
ongerechtigheden let, Heere, wie zal staande blijven? 4 Maar  bij U is vergeving, opdat 
U gevreesd wordt. 5 Ik verwacht de HEERE,  mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn 



woord. 6 Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op 
de morgen. 7 Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid 
en bij Hem is veel verlossing. 8 Ja, Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. 

 
Zingen : ps. 130.1.2.3.4 
Uit diepten van ellende 
roep ik tot U, o HEER. 
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here, red! 
 

Zoudt Gij indachtig wezen 
al wat een mens misdeed, 
wie zou nog kunnen leven 
in al zijn angst en leed? 
Maar Gij wilt ons vergeven, 
Gij scheldt de schulden kwijt, 
opdat wij zouden vrezen 
uw goedertierenheid. 

Ik heb mijn hoop gevestigd 
op God den HEER die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 
uw lichtend aangezicht. 
 

Gij al Gods bondgenoten, 
ziet naar zijn toekomst uit! 
De HEER is vast besloten 
tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: 
Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding 
van onrecht en van schuld. 

Verkondiging 
 
Zingen : gez. 118.1.2 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilge gloed. 
Kom met uw zachte glans 
doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 

Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst 
verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 Geloofsbelijdenis 
  
Zingen als psalm van de opgang naar de tafel : 43.4 
Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 

en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 

 
Lofprijzing 
 



Zingen : gez. 457.4 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
Instellingswoorden 
Gedachtenis van Christus 
Gebed om de heilige Geest – Onze Vader 
Vredegroet 
 
Zingen ‘het Lam Gods’: gez. 254.3 
O Jezus, die de Christus zijt, 
des Vaders Eengeboren, 
Gij hebt ons van de toorn bevrijd 
en redt wie was verloren. 

Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 
verhoor ons roepen uit de nacht, 
erbarm U over allen. 

 
Gemeenschap in het brood 
 
Zingen : gez. 440.2 
Het is het eeuwige erbarmen, 
dat mijn besef te boven gaat, 
het zijn de liefdevolle armen, 

het is zijn hart, dat openstaat. 
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft 
die Hem het hart gebroken heeft. 

 
Gemeenschap in de beker 
 
Zingen : gez. 440.3 
O afgrond, waarin alle zonden 
verzinken en niet meer bestaan! 
O diep geheim van Christus' 
wonden, - 

het oordeel is te niet gedaan! 
O Heer, uw bloed roept voor altijd: 
barmhartigheid, barmhartigheid! 

 
Dankzegging – gebeden – voorbeden 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen : gez. 257 
Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 

Zoon des Vaders, schenk ons uw 
genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 

  
Zegen 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


